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van Mijuheer

FRANCISCUS POELMAN

Voorzitter van den Kerkraad van 't H. Hart
vereerd met het Burgerlyk Kruis van 1* klas

weduwnaar van Dame
JOANNA DE MEYER
en van Dame

BLONDINA - DECRAYE

¢ geboren te Oostacker, den 17 April ISIT en
orerleden te Sint-Amandshery (H. Hert), den
15 September 19003, vevsterkt
door de Sacramenten der H. Kerk.
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Mijn roem is deze ;: de getuigenis van mijn ge-
welen, dat ik in deze wereld, en“voornameliik
bij U, in eenvoudigheid des herten en oprecht-
heid Gods, en niet in vieeschelijke wijsheid,
maar in Gods genidde verkeerd heb.

Cori, 1, 12

Hij verachiie npoch benaderligde iemand... en
bewees gaarne dienst aan elkeen, — Hij deelde
ziju brood den hongerige mede,

H. Bern. Ps. 4. LxuI.

Dan alleen zijn. wii ware geloovigen als wij
het geloof, dat wij met<de tong belijden, ook met -
de werken toonen, steeds tot ulle goede werken
bereid. : H. Greg.

Hij is in den Heer ontslapen met eene volko-
mene onderwerping aan den goddelijken wil en
een kinderlijk betrouwen op Muaria, zijne goede
moeder... ook zul zijne belooning groot zijnu om-
dat hij van God waardig bevonden is.

Mijn Jezus, bermhertigheid ! (100 d. afl,)

R. I. 2.
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