Henricus Poelman

Geboren op 04-05-1827 te Oostakker
Overleden op 26-01-1897 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Hij wenschte verlost te zijn van de banden des
lichaams en met Christus te leven. 8. PAULUS.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

HENRICUS POELMAN,

echtgenoot vam vrouw
EUGENIA WILLE,

geboren te Qostacker den 4 Mei 1827 en
overleden te Gent den 26 Januari 1897,
na eene langdurige ziekie en ontvangen te
hebben de Rechten onzer Moeder de IT. Kerk.
ilne zachtmoediger en 1.uduln]|=rm de mensch
hoe volmaakteren vrede hij zal genieten;
'-.\.mt, die waarlijk zijn eigen zelf overwint, 1s
de vriend van J. C. en de erfgenaam van 't rijk
Gods. DE IMIT., CHRISTI.

Die den Heer vreest, zal in zijn uiterste wel-
varen, en op den dag zijner dood zal hij geze-
send worden.

In mijn langdurig lijden, heb ik den mond
tot klagen niet geo opend. Uwe vertroostingen,
Heer, hebben mijune ziel vervuld, naarmate
mijner smerten, PS

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest nn]n
toevlucht. (300 dagen aflaat).

Mijn Ju:us bermhertigheid. (100 dag. afl.)
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