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1k ben bij U, Maria zoet,
getrouwig blijven staan,
totdat de jubelkroone mij
werd om het hoofd gedaan. G. G.

T TER ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MEVROUW

LEONIE POELMAN

WEDUWE VAN DEN HEER JOZEF KIMPE
geboren te Gent den 19 Augustus 1862, en er godvruch-
tig in den Heer ontslapen den 9 December 1949, gesterkt
door de HH. Sacramenten en den Pauselijken Zegen.

De dierbare overledene laat ons de gedach-
tenis na wvan een diep-christelijke wvrouw en een
toegewijde moeder,

Ze verbond gedurende hare lange levensjaren
gebed, arbeid en goede werken. Zolang het kon,
kwam ze geregeld licht en sterkte putten in
hare parochiekerk. Ze was vol eerbiedige gene-
genheid voor het apostolaat der priesters en zelf
immer bezorgd voor de geestelijke en stoffelijke
nood van allen, Voorwaar: ,,Ze opende haar hand
voor den behoeftige, haar mond wvoor de wijs-
heid en haar brood at ze niet in ledigheid.’’
(Spr. 31, 20.)

Haar moederzorg ging naar haar gezin van
den morgen tot den avond. Niet zelden werd haar
moederhart door pijinliljke beproevingen getroffen,
Deze doornen van wee en smart wist ze te nan-
vaarden om de rozen wvan verdiensten te wver-
gaderen. In haar hogen ouderdom werd haar
moederliefde beloond door de genegenheid, waar-
mede hare kinderen en Kleinkinderen haar
omringden. ,,Haar Kkinderen staan op en prijzen
haar.”” (Spr. 30, 38.)

Dierbare kinderen, ik bUHif bij U, in vereniging
met dezen die ons voorafgingen bij den Heer.

Ik dank U om de zorgen in mijn langdurige
zielzte: vooral U, mijn dierbare Dochter, bij wie
ik zo menigmaal miin troost zocht en wvond.

Tot weerziens met al onze dierbaren in den
Hemel., Gedenk mij inh uw gebed!

Mijn Jezus, barmhartigheid!







