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GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! AnMEex.

20 dagen afl.,

BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

LIVINUS POELMAN

WEDUWNAAR VAN
ANGELA MICHIELS

geboren te Oostacker den 19 September 1829 en
overfeden te S, Amandsbere, den
22 Fanwars V9, versterkt door de HH. Sakramenten

Veor wien God vreest zal het wel gaan in de laatste
stonden, in zijne doodsuur zal Lij gezegend worden.
Ecel. I, 13.
Gelukkig de man, die den raad der goddeloozen
niet heeft gevoled, die op den weg der zondaars niet
heeft getreden, maar wiens wil aan de wet des
Heeren is vastrekieefd. Ps.1, 1, 2
De tleer zal mij vergelden volgens mijne gerech-
tigheid; hij zal mij beloonen volrens de reinheid
miner handen. Want ik heb zijne wegen bewaard,
en 1k ben mijnen God niet ontrouw geweest.
Ps. XVI1I, 21, z2.
Van kindsbeen af in de vrees des Heeren opge
voed, heeft hij al de dagen zijns levens den weg van
Gods reboden betreden. Tob. II, 13.
[lewaar het aandenkef vansuwen vriend in uw
hert en vergeet hem in uwen welsfand niet.
Eccli, V11, s0.
Bid voor den overledene de akten van Geloof,
Hoop en Liefde. 7 jaren en 7 quadr,
Geloofd en gedankt zij elk oogenblik het Aller-
heiligste en goddelijk Sakrament des Autaars.
100 dagen aflaat,
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