Lucien Poelman

Geboren op 08-01-1934 te Sint-Kruis-Winkel
Overleden op 09-02-2007 te Wachtebeke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Dankboor nandenken aan

de heer

Lucien Poelman

weduwnoar van mevrouw Bertha Von De Voorde
geboren te Sint-Kruis-Winkel op 8 jonuori 1934
gesterkt door het sacrament der zieken.

Lid zangkoor

De fomilie dankt u voor uw blijken van medeleven.

en overleden in Tehuis “De Mey” te Wachtebeke op 9 februari 2007,

“Wie zijn took vervulde in dit leven...”

Hoe dikwijls heeft Lucien dof lied meegezongen bij vitvaorten. Meer don 50
jaor long was hij congeshoten bij het pumnhiutﬂ koor. En 20 joor long werd elke
Leglufenis ook manueel begeleid door het klokkengelui van zijn hand.
‘Jundur:ég zingen zijn vrienden voor hem dezelfde liederen. Hij heeft zijn 1aok
varvuio.

Lucien was vergroeid met de kleine Emhiedenis van Winkel. Hier geboren in
1934, me! als enige zus Jeannette. Zijn ganse actief leven wos hij werkzaom
bij Ginco, het latere BP. Hij frouwde met Bertie in 1959 en 34 jaar lang leefden
Tij geluk]-:ig samen, tot zij in 1990 zweor ﬁeL werd. Drie joor lang week Lucien
nief van hoar ziekbed. Hijzelf sliep heneden in de zetel. Uiteindelijk viel hiLdur:
toch olleen, moar in het gezin van zus Jeonnette was hij meer dan welkom.
En toen ook Jeannelte olleen viel werd de band nog irElLer. Elk weliswaor in
EIJEn woning.

Het leven heeft zijn eiﬂen wetten. Zowot een joor ﬂeleden viel Lucien ziek. Wot
eerst een voorbijgoonde ziekte leek te zijn, groeide uit tot een ziekte die hem
tenslotte het leven zou kosten.

De lnatste moonden moest hij doorbrengen in het rusthuis De Mey en een
betere opvang ken hij niet dromen. En nu?t doar werd elke dog gekleurd door
de bezoeken van zijn zus Jeonnette. De zorg die hij ooit oan zijn Bertje had
hesteed, kreaE hij nu ruimschoots 'reruE.

“Wie zijn toak vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschop en liefde
geven". Vonuit dot geloof nemen wij nu afscheid van Lucien. Zijn lied wordt nu
een eeuwig “Allelujn”.
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