Margriet Poelman

Geboren op 11-06-1917 te Laarne
Overleden op 24-01-2007 te Gentbrugge
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Hio

it is mijn geheim:
alleen met het hart kan men zien
het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar
lAntaing de Sai-Expény)

_]_

Liefdevol candenken

Margriet Poelman

Geboren te Laarne op 11 juni 1917
en overleden in het Campus Sint-Jozef
te Gentbrugge op 24 januar 2007,
gesterkt door het Ziekensacrament

Weduwe van de heer Julien Poppe
moeder van Lucien, Maria, Martine en Magda

De familie dankt u voor de vele
Bliken von medeleven in hun rouw

toars Consolatrix

Leg uw hoofd maar op miin schoot,
Gij zult er rustig slapen,

Uw ogen gaan voor altijd toe,

uw voeten rusten, stil en moe

van's levens drukke straten.

Ik zal u wiegen op miin schoot,
Gij 2ult er rustig slopen,
nu aluw leed en treurigheid
gij voor de hele eeuwigheid
Bij mij kunt achterlaten,
J.L. De Belder
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