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Voor Uwe gelovigen Heer, is sterven niet vergaan,
maar het winnen der eeuwige goederen.

£
BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Maria Poelman
weduwe van wijlen

heer Pieter-Frans MARYNS

geboren te Qostakker, de 25 november 1859 en
zachtjes in de Heer ontslapen te Wetteren, de 23
januart 1958, na op haar eigen verzoek de H H.
Sacramenten en de Pauselifke zegen ontvangen
te hebben.

Z1) was lid van de Vrouwenbond van het H. Hart,
van de Confrerie van O.L.V van Lourdes en van
verschillende andere godvruchtige gencotscha ppen.

Lang is haar leven geweest, maar ook buiten-
gewoon vruchibaar. Van bij de aanvang was het
etekend naar het trouwe beeld van de mens die

od volop in het midden van zijn leven plaatst,
die alles doet als voor God alleen, die in alles
zo haondelt als alleenlijk verantwoordelijk voor
God. En vanuit deze diepe gedsdienstige kern
vloeiden al de andere elgenschappen in haar leven
van elke dag: gaedheu? voor elkeen, toewijding,
bezorgdheid en offerzin van een moeder en echt-
enote. Haar leven van uit zijn oprecht belsefde
&cdsgeduchte voornaam en schoonmenselijk. Deze
hoge opvatting van haar levenstaak heeft ze elke
dag breder en hoger laten groeien, tot ze bewust op
haar laatste levensuur haar leven en haar werk in
Gods handen gaf, blij en sereen.

Gedurende haar leven heeft zij vele harde dagen
en opgaven gekend, maar moedig en korrekt vol-
bracht, Haar hoogste betrachting was, zoals voor
haar zelf, het leven van haar man en vele kinderen
de diepgodsdienstige stempel van God in te
drukken : gelukkig zy die zulk een moeder hebben
gekend.

£y was eenvoudig, wars van alle veinzerij, oprecht
en vrijmoedig. en tevens zacht en innemend, ziy
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was sober en afkerig van alle ijdelheid.

Moachten zulke mensen blijven voortleven in onze
herinnering en vooral in deze hunner kinderen en
afstammelingen, Zulke moeders gaan heen 1ot God
om hun verdiende loon en blijven voortleven in
liefde en trouwe verering.

Miyn zielsgeliefde dochter, heb dank voor uw
zeltvergeten zorg en levenslange onberekenbare
opotfering.

Mijn duurbare kinderen, kieinkinderen en achter
kleinkinderen, 1k ben tevreden gegaan. U allen
zegen ik en vrgag een trouw gebed veor min
zielerust,

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in 1J. (300d.3
R. 1. P,

Mevr. Wwe Arthur MARYNS.DE LAUSNAY,
Heer Georges MARYNS VERSCHRAEGHEN,
Mejutter Alice MARY:IS,
Heer Omer MARYNS.BRACKE, kinderen en
kleinkinderen,
Heer en Mvr. René MARYNS.-ROELANDT,
kinderen en kleinderen.

Heer Achiel MARYNS.SOBERON, kinderen en
kleinkinderen,

Heer Roger MARYNS,

Heer en Mevr. Mentor MARYNS-.COLYN,
kinderen en kleinkind.

BEDANKEM.
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