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God gaf, God nam.
De naam des Heren zij geprezen.

T

Vroom aandenken aan

de Heer Omer Poelman

Aannemer van bouwwerken

echtgenoot van
Mevrouw Maria De Grauwe

geboren te Heusden, op 16 augustus 1908 en god-
vruchtig overleden te Wetteren, op 4 april 1976,
gesterkt door het H. Sacrament der stervenden.

Zalig is de mens die bij het einde van zijn loop-
baan met een kalm en gerust geweten de af-
gelegde weg mag overzien.

Door zijn noeste arbeid en zijn wilskracht heeft

hij zijn edel doel bereikt: zijn gezin veilig stellen. De Families Poelman, De Grauwe, Maes en
De genegenheid, zorgen en steun die hij onder- Soetaert.

vond van zijn dierbare echtgenote, de liefde van danken U om uw vrome gebeden en
zijn kinderen en kleinkinderen, die hem vereer- blijken van innige deelneming die
den als een wijze, goede vader en grootvader ; hen een milde troost zijn.

van zijn medemensen die hem hoogachtten om-
dat hij een eerlijk en eenvoudig man was, dit
alles maakte hem gelukkig.

Met een bewonderenswaardige moed heeft hij
zijn leed gedragen tot God hem riep.

Wij worden stil bij het denken aan onze dierbare.
Wij geloven dat echte liefde niet kan sterven.

Ik dank mijn lieve echtgenote, mijn kinderen en

kleinkinderen, voor alles wat zij voor mij hebben
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