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Dierbaar aandenken aan

de heer
René POELMAN

~ weduwnaar van mevrouw
Irma Verhoeven

Geboren te Sint-Kruis-Winkel op 28 oktober
1913 en er overleden op 15 oktober 1994,

Oudstrijder 1940-1945
Lid van Ziekenzorg

Nog geen jaar na zijn vrouw Irma, is nu ook René
van ons weggegaan. Een zachle man, die na een
werkzaam leven, nog enkele jaren heeft mogen
genieten van een ruslige oude dag. Zjn duiven
brachten hem onlspanning en de nodige Konlakten.

Eigenlijk hadden Irma en Rene al lang in een
rusthuis moeten zijn, want Irma was al jaren ziekelijk.
Maar dank zij de nooit aflatende zorg van zijn
dochter Jeannette mochten zij tot op het laatste in
hun huis blijven. En toen nu ook Hené zwaar ziek
werd, moch! hij na 5 weken kliniek nog enkele dagen
genielen van de vertrouwde omgeving thuis voor hij

de definitieve reis aanving.

René was in de eerste plaals een goede vader
voor zijn kinderen. En datzelfde vaderlijk gevoel
droeg hij over op zijn klein- en later nog meer op
zZijn achterkleinkinderen. In hen vond hij de nodige
moltivatie om verder te leven. Hij genoot van hun
bezoekjes en had er deugd van hen te zien

opgroelen.

Hij genoot van het leven. Hij kon wren
doorbrengen op Zzijn duivenkol. Toen hij bj zijn
laatsle ziekle van zijn duiven zells niet meer
sprak, wisl de familie dat hel met hem niet goed
ging.

Hené was ook een dankbaar mens. Dankbaar
voor elk bezoek, elke kleine diens!, elk gebaar van
waardering. Hij was dankbaar vooral tegenover
God die voor hem de bron van alles was. Toen hij
zelf de zondagsmis niet meer kon bijwonen, was
hij blij om thuis nog de kommunie te mogen
ontvangen.

Zijn leven is nu tot vervulling gekomen. Wij houden
aan hem een dankbare herinnering over.

De familie dankt u voor uw blijken van
deelneming en voor uw gebed.
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