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Ik zal inslapen op een goede dag
Van de aarde zal ik vertrekken,
Maar mijn ziel zal een beter land bereiken
Want ik zal ontwaken in heerlijkheid.
(Mahalia Jackson)
1.

WiJ DANKEN GOD
om hei schone |leven van

MEJUFFER
Alice MARYNS

geboren te St.Amandsberg op 19 februari 1884

en zachtjes in de Heer ontslapen in de

Kliniek Maria Middelares te Gent op 21 mei

1970, geslerkt door de H.H. Sakramenten en
de Apostolische Zegen.

Tante Alice is nu bij Ons Heer: « Tanté
Alice = was ze, voor heel de grote familie,

voor vrienden ook en kennissen, het was een

erenaam. Na een lang leven van opoffering,
als tweede moeder bijna, voor al wie haar
naodig had, soms zonder het zelf te beseffen,
begint voor haar de grote vakantie die ze
bij leven nooit heeft gehad.

Hoor geen kwaad, zie -geen kwaad, spreek
geen kwaad : wie zal nu naar ons luisteren,
onze kleine wrevels stillen, onze tekortko-
mingen vergoelijken vanuit de diepte van een
reuzehart. « De » Tante Alice van de aller-
kleinsien, de Tante Alice van allen slaapt nu;
we weten dat ze zal rusten in vrede.
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Mevrouw Arthur MARYMS-DE LAUSNAY,

Heer en Mevrouw Georges MARYNS-SPRUYT,

De kinderen en kleinkinderen wvan wijlen de
Heer en Mevrouw Omer MARYNS-ERACKE,

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin:
deren van wijlen de Heer en Mevrouw
René MARYNS-ROELANDT,

Heer Achiel MARYNS-SOBERON (+), kinderen
en kleinkinderen, .

Heer Roger MARYNS,

Heor en Mevrouw Mentor MABYNS-COLYN,
kinderen en kleinkinderen,

:'De families MARYNS en POELMAN,

danken U oprecht voor uw blijken van
genegenheid.




