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Mensen zijn als bloemen

die blogien in het open veld,

dan waait de wind

en zij zijn wverdwenen. (psalm)

T
VROOM AANDENKEN AAMN
MEJUFFROUW

ANNE-MARIE MARYNS

dochter van wijlen de Heer Georges MARYMS
en van Mevrouw Marie-Christine BOSSUYT

geboren te Kortrijk op 2 november 1958 en ten
Hemel opgenomen te Herseaux op 6 september 1987,

Anne-Marie was toch een haél bijzondere bloem
die hesl wveel liefde en zorgen nodig had, en
die haar met hart en ziel liefdevol werden ge-
gaven. Al die jarenlang bracht ze elk week-end
door In de familiekring waar ze van de gebor-
genheid en geluk mocht genieten.

Op zondagavond werd Anne-Marie als naar ge-
woonte naar het verplegend tehuis teruggebracht,
waar ze plots en totaal onverwacht, naar de Tuin
van Gods heerlijkheid geroepen werd om daar
voor eeuwig in volle heerlijkheid te bloeien.
Vanaf haar geboorte, zwaar mentaal-gehandikapt,
was dit een niet te verwoorden verdriet voor haar
ouders. Met pijn en blijvend medeleven hebben ze
alle mogelijke zorgen aangewend.

Anne-Marie werd hun zorgenkind wvoor dagen en
laren, maar voor wie hun = Mieke = in haar
aanhankelijkheid en lieftalligheid, een troost en
stut was in het gezin,
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Vijf jaar na papa's slepende ziekte en pijnlijk
afsterven, lesfde wellicht bij Anne-Marie — wie
zal het ocoit weten 7 — een onbewuste droom,
haar lieve papa nog eens weer te zien. En zo0
is het ook geschied.

Nu is Anne-Marie de bevrijdende tocht gegaan
naar Gods Vaderhuis om daar voor eeuwig « in
een wvreugde en een geluk dat nooit meer ein-
digen zal » met elkaar te delen,

= Wie niet wordt als een kind, zal nooit het
Rijk der hemelen binnen gaan ... » zo wil Jezus
er op wijzen dat de eenvoudigen van geast in
de schoot van Gods liefde worden Opgenomen.

Vaarwel dan, liefste Annemieke |
Nu mag je met papa wvoor altijd gelukkig samen-
zijin, en wees dan onze engelbewaarder zolang wij
in deze werald de weg van wel en wee moeten
gaan. In ons hart zijt en blijft gij een MOOIE
BELOEM die nooit wverwelken zal

De Heer en Mevrouw Michel VAN GELDEREN -
(t Georges MARYNS) - BOSSUYT,

De Heer Patrick MARYNS en verloofde
Mejuffrouw Charlotte HASPESLAGH,

De families MARYNS, BOSSUYT
en VAN GELDEREN,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelname,

Rouwleiding : Olivier Bloyart
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