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Het offer dat Gij ons vraagt, o Heer, is pijnlijk ;
maar wij onderwerpen ons aan Uwen heiligen Wil.

.I.

Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ARTHUR MARYNS

echtgenoot van Mevrouw

HONORINE DE LAUSNAY

geboren te St-Amandsberg (Gent), den 5 Juli 1880
en godvruchtig overleden te Wetteren
den 14 September 1942
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden-

Heer, gij hadt hem een geest gegeven die aan U
dacht, een bart dat U beminde, een ziel die U be-
greep ; heel zijn wezen was aan U gehecht.

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen, kostbaar
als het einde van een langdurigen arbeid, als de be-
haalde overwinning na veel strijd, als het begin der
volmaakte veiligheid. H. BERNAKRDUS.

Zijn oordeel was wijs en doordacht, zijn inzicht
belangloos | daarom genoot hij ieders vertrouwen en
velen verzochten hem om raad en daad. Hij stond in
aanzien bij God en de menschen. Zijn gedachtenis
blijtt in zege.

BemindegEchtg'enmte, mijn heengaan valt U hard,
gaarne bleef ik nog langer bij U, maar de Heer roept
mij toe : kom mijn dienaar, naar een beter verbli)f,
treed binnen in 't vreugdepaleis van uwen koning
dien gij getrouw diendet | Tgeur dus niet. Dank voor
uwe liefdevolle en gansch toegewijde zorgen.

Geliefde Moeder, Broeders, Zusters, achtbare fa-
milieleden, hebt dank voor uw groote liefde. Vaart
allen wel ; tot blijde wederzien.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

= 1. 7 quadr. afl.






