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Bij den Heer is er barmhartigheid, en bij Hem is
er overvloed van verlossing. (Ps:1293)
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ARTHUR MARYNS

Lid van den Bond van het H. Hart,

Lid van dea Kath. Werkmanskring en van ver-
schillende christene genootschappen,
echtgenoot van Mevrouw
LOUISE MERTENS

geboren te St-Amandsbery den 23 Januari 1882,
en er overleden den 12 Januari 1943, versterkt

met de HH. Troostmiddelen onzer Moeder de -

H. Kerk. .

Gelukkig is de mensch die den Heer vreest en
Zijne geboden met welbehagen volbrengt: machtig
zal zijn nakomelingschap op aarde wezen, want het
geslacht der deugdzamen zal gezegend worden,
heerlijkheid en rijkdom zullen in zijn huis zijn, en
zijne gerechtigheid is hem een schat die eeuwig zal
blijven, (Psalm IlT)

Als onderwijzer was de aflijvige een toonbeeld
van rechtschapenheid en offervaardigheid. In stillen
eenvoud en milde goedheid schonk hij gedurende
zijn onderwijsjaren zijn beste krachten aan 't wel-
zijn zijner toevertrouwde leerlingen: daarom was
hij aangenaam aan God en de menschen.

De eerzame afgestorvene heeft zich gegeven aan
zijn huisgezin. Hij leefde voor de zijnen, hij vond
zijn belooning in hunne teedere liefde.

Mijn duurbare echtgenoote en kinderen, ik dank
u voor al uwe liefde en uw zorgen. Neen, de dood
zal onze liefde voor elkaar niet verzwakken; blijft
gii elkander beminnen heel uw leven lang en bidt
voor mij.

Ik waak over u en verwacht u in den hemel voor.
het ecuwig blijde samenzijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. \

(300 d. afl.)







