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« Een deugdzaam fijne vrouw, die eerbaar is en
kuisch is 't beste goeds des mans, en "t siersch van haar
huis.» Jiw. d. V)

.|.

Gedenk vroom in uw gebeden
de ziel van Mevrouw

ELVIRE MARIJNS
echtgenote van Mr Frangois HERREWEGHE

geboren te St-Amandsberg, de 30 October 1885 en
godvruchtig overleden te Gent, de 18 April 1950,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Moeder is gestorven !

« ]k sta te staamlen als een kind,
mijn oog dat geen verklaring vindt
wacht starend aan den vreemden zin
van dit: uw einde en uw begin.»

Géén woord spreekt uit wat wij, uw echtgenoot
en uw kinderen ontroerd en smartelijk voelen bij uw
doodsbed, lieve moeder !

Uw einde: is dan gedaan - dit rusteloze zorgen,
die onuitputtelijke, liefdevolle toewijding? Horen wij
dan niet meer dat bemoedigende woord in uren van
druk en kommer, spreckt dan niet meer dat wijze
zwijgen, die stille, minzame blik, die opbeurende wenk?

Lieve echtgenote, lieve moeder, nu eerst zullen wij
ten volle voelen hoe ons leven was gevuld van de
milde gave van het uwe! Uw einde... helaas, maar
ook het einde van wveel onnoembare, onvermoede,
nooit meer weerkerende vreugde en geluk.

Uw begin! 't Mysterie van dood en leven! Wat
ons tot smart is, wordt voor u 't begin van eindeloze
vrede.

Want voor U begint dat Eeuwige leven — Vita
mutatur, non tollitur — waarin gij het heerlijke loon
krijgt voor uw heerlijke leven. De eerbaarheid die






