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<~ Hoe zoet i3 het te sterven na eene gestadige
godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hart
van Degene die ons moet oordeelen.

H, Marg. Maria.

-
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BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Florence MARYNS

Raadslid der Congregatie van O L V.
sedert hare stichting (5 Juni 1879),

Bediende der Kerk van het H."™Hert,
sedert het bestaan der Parochie.

geboren te Qostacker, den 22 Januari 1847,
en godvruchtig overleden

te Gent, den 16 Juli 1927. versterkt door de
laatste Heilige Sacramenten.

De daad van mijn leven die mij op’het oogen-
blik mijner dood het meeste genoegen €n
vreugde verschaft, is dat ik mij in de Congre-
gatie van Maria heb doen aannemen.

Justus Lipsius.

Maria, deur des Hemels en troosteres der
bedrukten, wees mune voorspreekster bij den
oppersten Rechter!

Beminde bloedverwanten, de Heer roept mij
tot Hem : vaartwel, ik draag in den hemel de
zoete herinnering mede van uwe onverpoosde..
zorgen en genegenheid; blijft mij indachtig -4in
uwe gebeden,

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)
R. 1. P.







