Frans Persyn

Geboren op 08-05-1926 te Uitbergen
Overleden op 25-10-1999 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon,

.I.

blijvende herinnering aan

DE HEER

Frans PERSYN

echtgenoot van mevrouw Gisélle PIETERS.

Geboren te Uitbergen op 8 mei 1926,
Er thuis overleden op 25 oktober 1999,

Gesterkt met het H. Sacrament der zieken.

De families Persyn, Pieters, Van Hende en De Coster
danken u voor de blijken van deelneming.
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Ligfste Peter,

Waarom moet je gaan,

fe hebt toch niets misdaan.

Ik vind je toch zo lief,

Jje bent mijn hartedief.

fk weet niel goed wat fe zeggen,
anders weet ik het wel uif fe leggen.
Niemand kan er aan doen,

ze willen allen nog een zoen.
De Eeintjes snappen het niet
en toch hebben ze ook verdriet.
Dok de vogels in de fuin,
Ja, die in de boombruin,

ze hebben zeer veel verdriel,
waarem Blijf je niet 7

Laat ons nu niet achter,

sluit je ogen nu nog miet,
anders hehben we veel verdriet,

Je Heinkinderen: nge. Jolien, Steffie, Silke,
Jelke, Tan, Niels, Eline, Taike.
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