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Kom en ontvang de kroon die de Heer U heeft
voorbereid in esuwigheid.

_‘_

VROOM GEDENKEN WIJ DE ZIEL
VAN JUFFROUW

Germaine MARYNS

Onderwijzeres
[Jveraarster van de Bond van het H. Hart,
Bestuurslid van het C.0.V. Kring Gent-Buiten,
Lid van de Congregatie van O. L. Vriouw,

geboren te Zaffelare, de 28 Maart 1906 en tot de Heer
gegaan te Gent, de 16 Juli 1954,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Weer iz het woord van Christus op treflende
wijze in wvervulling gegaan #Weest waakzaam,
want gij kent noch dag, noch uur.» (Mt 25.13)

De Heer had haar met een schone ziel be-
gaafd. Haar diepe godsvrucht was de uitstraling van
een onwankelbaar geloof. Gaarne ging zij naar de
H. Mis, en knielde dikwijls aan da H. Tafel, want
daar wvond =zij troost en sterkte in de beproeving
die haar drukte.

Zij had een goed hart, en zin voor Apostolaat.
Vele jaren stond zij in het onderwijs. Geen moeita
spaarde zij om haar kinderen te onderwijzen enin
hun hartje de liefde tot Jezus te doen ontwaken. Met
wat geduld en lieflde bereidde zij dia kleintjes, op
de éérste komst van Jegus in hun kinderhartje 7
Haar loon zal groot zijn, want zij heeft de kinderen

Jezus leren beminnen en dienen. De Heer zal ziin
trouwe dienares binnenleiden in Zijn eeuwig Rijk.

Duurbare broeder, zusters, neefjes, nichtjes,
familie. collega's en lieve kleintjes, te kort was het
afscheid, doch God schikt het nu zo, Zijn Wil ge-
schiede. Hebt dank wvoor uw genegenheid en bidt
voor mij,

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 4. afl.)

De Familién
MARYNS en DE MAESSCHALCK

bedanken voor de blijken van genegenheid
hen betoond in deze beproeving.




