Irena Joanna Maryns

Geboren op 24-08-1877 te Gent

Overleden op 25-04-1944 te Sint-Amandsberg
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

De Heer gaf en ontnam, Zijn naam zij gezegend.

.|.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

IRENA JOANNA MARYNS

Echtgenoote van Mijnheer

Emmanuél Achilles MICHIELS

geboren te Gent den 24 Augustus 1877 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te St-Amandsberg den
25 April 1944, versterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van verschillige godvruchtige Genootschappen.

Door het heengaan van de Duurbare en zoo diep
Betreurde Qverledene verdwijnt uit ons midden een
schoon en zegebrengend leven, eene wijze en teer-
minnende Echtgenoote, eene weergalooze Moeder.
eene vrouw die aller achting en waardeering ver-
diende. Vroom van in hare kinderjaren leefde zij steeds
door geloof. betrouwen en liefde. In alles ging zij op tot
God, van daar haar vurig gebedsleven, haar onwan-
kelbare moed, haar innige zielevrede. hare zacht-
moedige vredelievendbeid, hare edelbartige behulp-
zaamheid jegens alle lijdenden. Zij ging al weldoende
voorbij. Zulk leven eindigt zalig.

Mijn Geliefde Echtgenoot. voortaan ben ik wel
onzichtbaar, maar ik ben niet afwezig. Wij waren zoo
gelukkig samen. Wij ontmoeten elkander weder. Heb
moed.

Mijne Duurbare Kinderen. uwe moeder vergeet gij
nooit. Weest de troost van vader, volgt mijne voor-
beelden na. Mijn zegen rust op U.

Mijn goede Broeder en Familie. ook U bescherm ik
van uit den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 100 d. afl.

O Maria, Moeder Gods, bid voor ons. 50 d. afi.







