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Dat Uw H. Wil geschiede !

GODVRUCHTIG EN
DIERBAAR AANDENKEN

van Mevrouw

MARIA-THERESIA
MARYNS

weduwe van Mijnheer
dAN DE PAEPE

Vereerd met het gouden
kruis “Pro Ecclesia et
Pontifice.,
geboren te Gent den 21
April 1858 engodvruchtie
in den Heer ontslapen fe
Sint Amandsberg dewn 6
Oktober rg28,

Ik ben de Verrijzenis en het Leven !

Zij was de sterke vrouw van het Evangelie en de
aandoenlijke verpersoonlijking van de kristene vrouw.

Bewonderenswaardige echtgenoote, onvergelijkbare
moeder, heeft zij hare taak hier op aarde geeindigd
om ze voort te zetten Hierboven.

Ik zegen dezen welke ik nalaat gebroken door
het leed, maar gesterkt door de kristene hoop,

Bemint elkander. zooals ik zelf u allen heb liefge-
had. Eeuwige Vader. bewaar in een eendrachtige
liefde, al dezen welke Gij mij hebt geschonken.

Gij allen, lieve kinders, die ik zoo teeder heb be-
mind, gedenkt u mijner in uwe gebeden,

Mijn eenig en geliefd dochtertje — gansch uw le-
ven was mij gewijd... ik zegen u op bijzondere wijze
voor de genegenheid en zorgen welke gij mij steeds
hebt geboden, En gij mijne zonen priesters-klooster-
lingen gedenkt mij steeds aan Gods Altaar,

Ik ga in 't Eeuwige. uw diepbetreurden Vader wver-
voegen.., Nu, hereenigd, zegenen uwe ouders u al-
len van Hierboven !

Koningin vanden A. H. Rozenkrans, bid voor ons.







