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Dierbaar aandenken aan

DE HEER
Mentor MARYNS

weduwnaar van Mevrouw Blanche COLYN
Ere-gerechtsdeurwaarder

geboren te Wetteren op 24 maart 1896

en overleden in de kliniek H. Familie te Gent
op 19 september 1987, gesterkt door

de H. Sakramenten.

Het is dan toch gebeurd... op een ogenblik dat
we het niet verwachtten. Aan je lang en zorgelijk
leven is een eind gekomen. We kunnen alleen
God danken omdat je zolang bij ons mocht blij-
ven. En toch, we voelen ons verweesd : mensen
als jij sterven altijd te vroeg.

Meen pa, we zullen je niet vergeten, al was het
maar om die unieke gaven van jou : je diepe
menselijkheid, je optimisme, je bekommernis
om zeker niemand last aan te doen, jezelf ver-
getend. Ongetelde uren heb je besteed aan je
medemens. Zo is een stuk van het leven aan
je voorbijgegaan, voorbij aan je dromen, voorbij
aan je doel. Was je uittocht al niet jaren geleden
begonnen ?

Je hebt misschien geen zekerheden uitgestraald,
nooit heb je willen aantonen welke de enige
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goede weg was, je hebt geen problemen uit de
wereld geholpen. Alleen dit, je hebt het leven
van tallozen draaglijker gemaakt waar je dit
maar enigszins kon, ook in je beroep. Je was
misschien niet zo'n "' goede " deurwaarder, je
hebt het niet zover geschopt, maar je was een
bovenste beste mens. Je goedheid en begrip, ze
liggen in de laatste plooien van honderden dos-
siers die door je handen zijn gegaan. Vele
scherpe hoeken heb je afgerond. Op je eigen
wijze heb je zo dikwijls je " arm gewonden
rondom een hoofd dat eenzaam was "', geduldig
luisterend of met woorden van vroeger, eenvou-
dig en diepgemeend, met in je mondhoek die
typische trek die je bewogenheid verraadde.

Al die gaven, ze dringen alle ineens op dit
moment zo diep tot ons door en de tranen
wellen, onweerstaanbaar, omdat het allemaal
voorgoed en onherroepelijk voorbij is, met als

enige troost al ons leed in Gods handen te
kunnen leggen...

Vioor alles, ook en wellicht nog het meest voor
het onuitsprekelijke, dank je pa.
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danken U voor uw medeleven en gebed.
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