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T BID GOD VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Pieter ZOETE

echtgenoot van Mevr, Julia LAMBREGT
geboren te Adinkerke, de 16 februari 1873

en godvruchtig overleden te De Panne, de 7 maart 1957,
voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Jezus heeft gezegd : wanneer ik zal heengegaan zijn
naar het Huis van Mijn Vader ener U een plaats zal heb-
ben bereid, dan kom ik terug en ik zal U tot Mij nemen;
dan zult ook Gij mogen zijn waar Ik zelf ben.

Dat is het mysterie van de dood: door de Heer ge-
roepen worden om eeuwig ons te verblijden met Hem.
Laten wij ons troosten in die gedachte.

God heeft de duurbare overledene een gezegende
ouderdom ‘géschonken en achter de eenvoud van zijn
voorkomen schuildeeen goed harten vele schone gaven.

Ook hij bleef niet gespaard van de beproeving. Vele
tientallen jaren kende hij de vreugde niet meer de stem
te mogen horen van hen, die hij beminde.

" Maar hij aanvaardde en was gelaten, en toen de Heer
hem riep verklaarde hij zich bereid. Met de H, Teerspijze
in zijn hart, iz hij naar God gegaan.

Duurbare Echtgenote, wij kenden, God zij gedankt,
vele jaren van geluk en hartelijke verstandhouding. ~
Dank om uw liefde en om alles wat gij voor mij deed. De
scheiding blijft niet duren. Eens zien wij elkaar terug
hierboven.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Achter~
kleinkinderen; schenkt uw volle liefde nu aan moeder;
blijft eensgezind onder elkaar en bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U miin hart, mijn ziel en







