Paulina Carolina Zoldermans

Geboren op 25-05-1857 te Bornem
Overleden op 30-12-1935 te Bornem
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De dood is verkiesliik boven een leven vol
bitterheid, en de esuwige rust boven eene aan-
houdende kwijning. Ecel.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Paulina Carolina ZOLDERMANS

echtgenoote van
Florentinus Van Gucht
gebnren te Bornhem, den 25 Mei 1857,

aldoar zeer godvruchtig overleden,
den 30 December 1935,

bediend van de HH. Sacramenten der Stervenden,

Zij was eenvoudig en oprecht van harte, zorg-
ig, werkzaam en godvruchtig, verc_h_.lldlg in
haar ﬁ;den en onderworpen aan Gods heiligen wil.

Als nt«d:l'tt'%1 enoote heeft zu getrouwelijle beant.
woord san het hart van haren man die zijn volle
trouwen op haar stelde; en als moeder heeft
zij hare kinderen eene christelijke opvoeding
geven; zij heeft de wegen van haar huis gade-
geslagen en haar brood niet in ledigheid gesten.

Sap.

O Maria, als mijne ziel deze wereld verlaat,
kom haar te gemoet, en neem haar op in uwe
armen, H. Bonav.

Vaartwel, dierbare echtgenoot en kinderen. Ik
verlaat een dal van tranen voor het esuwig vader-
land, -uw hert is bedroefd doch troost u, weldra
zien wij elkander weder. Hoe gelukkiz ben ik

getrouw te hebben gedlend Vergest mijne
lessen en voorbeelden niet.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.
dag. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
dag. afl.
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