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Ik ben het levend Brood

dat uit de hemel neerdaalt.
Als iemand van dat brood eet,
zal hij leven in eeuwigheid.

t

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Alfons, JULES SCHEIRE

wedawnaar van mevrouaw
FERNANDA LE LOUER

geboren te Armentieres 10 februari 1915 en
godvruchtig overleden te Gent
28 seplember 1979,
Gesterkt met het Ziekensakrament.

OUD-STRIJDER 1940-'45.

Heer, we treuren om het heengaan van Va-
der. Toch willen we niet wanhopen en kla-
gen over het leed en de leegte waarin we
achter blijven We geloven in uw vaderlij-
ke goedheid. We weten dat Gij uw Zoon,
Jezus Kristus, onsterfelijk leven hebt ge-
schonken opdat allen die leven als gelovi-
gen in Jezus Kristus, ook dat onsterfelijk le-
ven zouden ingaan,

We vertrouwen daarom op Uw goedheid,
(God, en vragen dat (Gij aanvult wat aan
,..dat mensenleven nog ontbreekt. Schenk

vergiffenis en genade aan hem die in zijn
zwakke menselijkheid de sterkte van uw
liefde heeft ervaren. Geef dat het lijden en
het leed hem gelouterd heeft van zwakheid
opdat hij door uw barmbartigheid leven mag
in eeuwigheid. Laat hem, samen met moe-
der, die hem reeds zolang is voorgegaan,
voor ons ten beste spreken.

Geef ons de kracht om voor elkaar eem
steun te zijn in goedheid en genegenheid.

Heilig Hart van Jezus, wees ons, zondaars.
genadig,
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De families SCHEIRE, LE LOUER,
GOETHALS en CORROLLES,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming hen betoond in hun rouw.
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