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Dit prentje weze u een mooie herinnering
ann een eenvoudig schoon leven van een
vrome man, alsock een ultnediging lot
gebed voor

DE HEER

KAMIEL SCHEIRE

echtgencot van Mevrouw
Leonie DE BRUYCKER

Geboren te Kalken op 27 maart 1913 en er
godvruchtig overleden op 6 december 1573
Gesterkt door het Heillg Oliesel.

"Op aarde zijn wij allen op weg naar de
eeuwige vreugde bij God."

Die weg is bezaaid met vele wisselivallige
toestanden : vreugda en leed, beproeving
en ziekle. Van dit alles heelt onze goedé
vader zeker zijn deel gehad.

Een leven lang heelt vader gebouwd aan
een sill geluk en een onophoudend streven
naar het schone en het goede, naar het op-
rachte geluk voor zijn gezin. Alleen al door
uw noeste arbeid wsaart gij totaal aan uw ge-
zin gewijd. Hierom danken wij U, vader.
Wi} danken U ook voor de vriendschap en
de vreugde, die van u is uitgegaan, voor al
het schone en het goede dat we van u
mochten onivangen. Wij danken u voor uw
werkkracht, voor uw jarenlange zorg voor
ons gezin, voor onze familie.
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Uw heengaan, vader, kwam zo plois en on-
verwacht. Maar wij weten dat God niet rekent
met dagen cl met jaren. Bij hem 1ell enkel
de trouw, waarmee een mens zijn taak heeft
volbracht, en het goede dat esn mens voor
anderen heeft gedaan.

De barmhartige en goede God, die de wegen
van de mensen kent, en naar waarde weetl
te schatten, zal de volle waarde aan dit be-
proefde leven weten te geven.

U allen, die mij dierbaar zijt, laat ik nu in
droetheid achler. Eén ding vragg ik u @ woes
goed voor moeder en lief voor elkaar, opdal
ge zo gelukkig en in vreugde met eikaar
moogt blijven samsnleven. Wanneer go 20
met en vocor elkaar blijft semenieven, ieef
Ik verder In gedachten met u, tol w2 eens
tarug samenzijn in de volle vreugde bij God.
Nogmaals dank ik u, en to! weerziens.

De families

SCHEZIRE, BUYLE, DE BRUYCKER en
VAN RIJSSELBERGHE

danken U voor de biijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebed.
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