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Hoe groot is de liefde die God ons betoond
heeft ! MNu reeds zijn wij kinderen wvan God
en eenmaal zullen wij Hem zien zoals Hij is.

(1e brief v Jo)

1.

Om het leven en de liefde te gedenken van
MEVROUW

Maria, Stephanie SCHEIRE

weduwe van de heer Oscar DE SCHRIJVER

echitgenote van de heer
Aifons BLANCQUAERT

geboren te Overmere op 21 maart 1305
en overleden in de kliniek te Zele

op 30 april 1982,

gestarkt met de laatste H. Sakramenten,

Jaren lang hebben we om moader tussen
hoop en vrees geleefd. Wel trachtte zij zelf
ons gerust te stellen, maar haar wankele ge-
zondheid maakte ons bezorgd.

We hebben immers zdveel te danken aan on-
za goede moeder. Ons hart wordt telkens
weer bewogen als we terugdenken aan het-
geen ze voor ons gedragen heeft. We waren
nog te klein om te begrijpen hoe bitter ze
geleden heeft toen vader verongelukts. Later
heeft ze ook wel iets wverteld over helgeen
ze doorworsteld heeft ingevolge de rampzali-
ge oorlogstijd, Hoewel ze toen miserie en

armoe kende wist ze ons toch altijd het
nodige te geven. Liever voelde ze zelf hon-
ger, want "haar kinderen gingen voor',

Als een zegen vond ze in haar tweede echt-
genoot harielijke liefde en sterke steun. Ze
was er vooral gelukkig om dat wi] weer een
echte goede vader hadden. Met wat een ijver
heeft hij woor haar gezorgd gedurende de
jaren dat ze ziek en krachteloos was. Hoe
graag hadden we zo nog lang samen ge-
werkt om moeder toch maar bij'ons te hou-
den,

We blijven u dankbaar, lieve moeder, voor
de grenzeloze goedheid waarmee gl wvoor
ons geleefd hebt. Niet het minst danken we
u om het kristalijk gelooisleven dat we wvan
u meekregen @ het vast vertrouwen op God
dat u sterk en gelukkig maakie, de gelovige
vroomheid waarmee gij ons leerde omgaan
met de Heer in gebed en de H. Eucharistie.
Met datzelfde wvertrouwen blijven we bidden
dat God u nu volmaakt gelukkig late leven
bij Hem. Wees daar onze voorspreskster tot
we elkaar terugzien voor altijd.

H. Maria, Moeder van God, bid voor onze
gelieide moeder,

De families SCHEIRE, BLANCQUAERT,

VANDENHENDE en DUQUET
vinden bemoediging in uw gelovig meeleven.
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