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Gedachtenisprentje aan leven en dood

van de Heer

MAURITS SCHEIRE

weduwnaar van Mevrouw
ALICE MARIE DE BOCK
geboren te Overmere, op 1 mel 1894 en overleden
te Zele, op & februari 1971.
Gezaolfd met de H. Olie der zieken in extremis.
Opgeaiste 1914-1918,
Lid v/d hond der kristelijke gepensioneerden

God, Gij zijt Liefde voor alle mensen. Aan
vader hebt Gij uw grote weldaden bewezen, nu
Glf hem tot U geroepen hebt.

Als een echte wader he=ft Maurits gezorgd
voor zijn vier jongens, die hij allen bsminde.

Na de dood van moeder nam hij zijn intrek in
het gezin van zijn zoon, Avlel. Deze mensen
waren voor elkaar een onmisbare hulp gewor-
den. Mauriis was eenvoudig en er heerste een
duurzame verstandhouding en vrede onder hen.

Hij hield van een grappig woord, maar zonder
ooit te kwetsen of ruw te zijn. Hij hield van men-
sen, hij was graaqg in gezelschap. Bij de gepen-
sioneerden was hij een graag geriene figuur. Voor
het kaartspel had hij een bijzondere voorliefde.
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Dit alles blijit nu een herinnering gan hem.
Toch zijn we de Heer dankbaar voor de goedheid
en de vreugde dle van Maurits is ultgegaan.

‘We bidden Hem. dat Hij onze dierbare moge
opnemen in zijn hemelse vreugde, waar wij hopen
mekaar weer te vinden.

De families SCHEIRE,
DE BOCEK,
BRACKE.
en D'HOOGE,
danken U zeer hartelijk voor de
troostvolle blqlﬂ:n van deelne-

ming en geheden.
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