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Geboren op 01-07-1984 te Gent

Overleden op 29-05-2004 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Om nooit te vergeten
JONGEHEER

Tim SCHEIRE

Zoon van Roger en Paula () SCHEIRE - LAFAUT.

Geboren te Gent op 1 juli 1984
en er na een smartelijk ongeval
overleden op 29 mel 2004,

De familie dankt U voor uw aanwezigheid en uw gebed.

www. indeken_ be

Het ging een leuk weekend worden, ik was van plan om
vanalles te doen. En toen plots dat telefoontje... er is
iets gebeurd, Tim is er arg aan toe. ledereen dacht het
komt wel goed, hij heeft al zoveel uvitgespookl. Minuten
later volgde het tweede telefoontje, drie korte woordjes
die mijn wereld voorgoed deden instorten: “het is
gedaan”. We wisten niet wat er gebeurde of wat we
moesten doen, alles leek zo onwerkelijk. Niemand kon
het geloven, onze Tim kon niks overkomen maar je was
er plotseling niet meer,

Nu is het nog steeds zo onwerkelijk, de pijn wordt niet
minder en we stellen ons nog steeds de vraag "waarom
nou jij"? Kleine dingen herinneren ons aan jou, aan al de
fijne momenten die we nooit zullen vergeten, net zoals
we ook jou nooit zullen vergeten. Tim, ga nu maar bij je
moeder die je sinds je tweede levensjaar hebt moeten
missen. Je zal voor altijd een plaats in ons hart hebben
en vergeten doen we je nooit,

Je broer
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