Ivo Van Vaerenbergh

Geboren op 31-12-1897 te Erpe

Overleden op 19-09-1976 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Ivo

VAN VAERENBERGH

echtgenoot van Mevrouw
Maria Hortensia DE PAUW

Geboren te Erpe op 31 december 1837 en

godvruchlig cverleden in O.L.V.-kliniek te

Agist op 19 sepltember 1976, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken.

Ik bid tol U, die zijt mijn Vader,
verios mij van mijn eigen hart |
breng mijne handen bij uw handen nader,
maak tegen 't leven mij verhard.
Ik bid 1ot u voor al ¢ en
die Ik in mijn liefde ¢
gedoog niet dat nog ogen wenen,
om wat zi| zijn, em ik ben.
{A. Demadts)

Met de dichter moetan we bevestigen dat
gans het leven een bidden is. Elk op zi
manier zoekt, bidt om wat geluk en v
Vragen we dat ook san God voor vader,
Na een 2o bedrijvig leven, wannear al zi
krachten waren “E.f,';:'“““ ia hij rust
tot zijn schepper ekeerd, Mocht
daar de eeuwige vrede vinden,

Dierbare echigenote, wI‘L hebben samen zo-
veel lief en leed gedeeld, Vooral die laaiste
maanden heaft uw liefde de kracht geschon-
ken mi| dagelijks de opbeuring te brengen

WWW. INndexen.pe

van uw trouw. Mogen uw offers esns vrucht
opbrengen bij God en de mensen.

Mijn beste kinderen en klainkinderen, blij
de siteun van moeder. Zij zal de band bl
ven die ons allan verenigd houdt. Dank voor
uw genegenheid en vandaag tot God,
ans aller Vader, om zegen.

De families |

VAN VAERENBERGH, DE PAUW,
VERBESTEL en SLAGMULDER,

danken U voor de blijken van kristelljke
deelneming in hun rouw.

Begral. De Ryc4e, Nieuwerkerken

Uit. P. De Schutter (Koster)



