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Dierbaar aandenken aan
Mevrouw

Laura Van Vaerenbergh

Weduwe van de heer
Leon Van den Broeck
Geboren te Nieuwerkerken op 14 maart 1921

en overleden in het A.S5.Z.
te Aalst op 20 februari 1996, gesterkt

door het H. Sakrament der zieken in extremis.

De families VAN VAERENBERGH,
VAN DEN BROECK, DE BOECK en ROELS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Ik wist wel dat je mooi zou zijn :

een glimlach om je mond, je handen stil,
je ogen toe, zoals een moeder luistert.

En in je hart de vrede die je nu zult dragen
na zoveel lange zware jaren.

Ik kijk je aan met glazen ogen

maar ben niet ongelukkig om je dood.
Zo rustig wil ik ook wel sterven,

een keer of zeven in de dromen

van mijn zoon.

Tot ik gewoon blijf leven

Het is nu tijd om traag te rusten

in je grote bed van eeuwigheid.
Droom maar zachtjes, lieve moe,

je bent nu veilig.

En wacht op ons
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