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Gedenk in uw gebeden de ziel

van de Heer

CYRIEL VAN VAERENBERGHE

weduwnaar van Mevrouw
MARIA, CELINA VERBEKEN

geborente Overmere, ds 15 moart 1881 en zacht
in de Hesr ontslapen t= Zele, op 2 juli 1967,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

en de Pauselijke Zegen.

Lid v,d bond van de kristelijke gepensioneerden.

Het laven en sterven von ledere mens is in
Gods hand ; gelukkig dacrom ds mens die deugd-
zoam en godsdienstig leeft; over hem 2ol God
waken als een goede vader en niets van ol wal
kem overkomt zal gebeuren buiten Gods vader-
I ke voerzizaighelid die alles, zells tegerapoed en
kwaad, ten goeede schikt voor zijn ultv:rkeranen.

Onze diarbare overladsne was een sterk en
ljverig man die veel heall g iwerkt voor 2ijn gexin.
Hij mocht een gezegends ouderdom garieten. De
laatste weken verzwakten zijn krachten zo snel
dot het einde zichtbaar naderde. Deze laatste
beproeving msge zijn ziel voorbereid hebben om
naar de Hoer terug te gaan.

Vaarwel, mijn geliefde kinderen en familicle-
dan ; wij verlaten elkaar niet voor altijd want we
hopen vest op een blij wesrzien bij God. Blijit mij
in uw gebed en H.Mis gedenken, ik zal hiarboven
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uw voorspreker z¢'n. Heel bijzonder dank ik u,
beminde kl:indochter, die met liefdevolie zorg
mijn levensavond hebt verblijd: moge God u
hierom belonen,

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Uw deelneming in het verlies van hem die ons
2o dierbaar was, schonk ons veel troost, en Uw
gebed was een kostbare hulp voor onze welbe-
minde overledene.

Wii danken U daarveor van harte.

De lomiltes VAN VAFRENBERCHE,
VERBEKEN,

DE BRUYCKER en

VAN ACKER.
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