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Vandaag ik.. morgen gij misschien... Waakt en weest
bereid, want gij weetniet op welk ogenblik de Heer
om u zal komen... Welzalig zij die sterven in Zijn Liefde
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Bid God voor de :ziel
van Mijnheer

PETRUS “PERSIIN

echtgenoot van Mevrouw
JULIE VAN HENDE

geboren te Uitbergen, de 22 septamber 1871 en aldaar
godvruchtig overleden, op 12 mel 1940.
Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Lid van de confrerie von het H, Hart.

Deze echte goede man was eenvoudig en rechtscha-
pen; hij sleet zijn leven in nederigheid en trouwe
plichtsvervulling. Hij was een tedere en liefdevolle
echtgenoot, die immer de vaste steun en leidsman zij-
ner vrouw l: geweast, eenminzame vader, zachtmoe-
dig van inborst, edel van hart.

Hij was een voorbeeld van werkzaamheid die zijn
gezin met den arbeid zijrer handen heeft gevoed en
grootgebracht.

Tot korten tijd voor zijn ziekte was hij nog ‘n noeste
arbelder, met een enbegrijpelijk vithoudingsvermogen.
Jaren lang verliet hij vrouw en kinderen om in Fran.
krijk als selzoenarbeider een ponkje te vergaderen
voor zijn hulzgezin.

Ook omringden hem zijn viouw en kinderen met de
tederste liefde en bewenen hem thans als de duurbaar-
ste der vaders. Moge de goede God goedgunstig op
zijn arbeid nederzien, zijn ziel barmhartig zijn en hem
de nalatigheden vergeven die hij uit menselijke zwak-
held gedaan heeft.
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Gedurende zijne droeve ziekte heeft deze zachimoe-
dige lijder met grote zielssterkte en zachte rust ge-
wacht op O. L. Heer ; bij een zijner laatste bezoeken
aan den zieke zelde hij tot den priester: " Ik ga bij O.
L. Heer., Hij ontving de laatste HH. Sacramenten in
volle overgeving aan Gods H. Wil.

Mijn duurbare echtgenote, wij konden samen nog
enige jaren gelukkig leven, nu wij de vruchten moch-
ten genieten van onzen arbeld. De toekomst scheen zo
veel belovend. Doch de!Heer cordeelde dat het beter
was mij tot Hem te roepen... ik moest u verlaten. Doch
troost u, het leven ging voor mij een pljnlijken kruis-
weg worden en voor u een ondraaglijke last waaron-
der gij moest bezwijken.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, voor u heb ik
mijn leven lang gewerkt en gezwoegd, thans verlaat
ik u om tot mijn Schepper terug te keren.

Eert uw moeder en grootmoeder al de dagen van uw
leven, weest haar trocs: en hoar steun. Blijit braaf en
deugdzaam en bidt voor mij. Ik dank u allen om uwe
blijken van dankbare kinderlijke genegenheid, tot
weerziens in den Hemel.

Goede Moeder Mariag, in uw schone maand van mel
kom ik tot U. Toon dat gij mijne moeder zijt en leid
mij tot bYyj uw goddelijken Zoon.

Uw gebeden zijn een ware lafenis voor de ziel
van onze duurbare overledene.
Wij danken U daarvoor van harte,

De lamilien
PERSIJN, VAN HEMNDE,
HAENTJENS en VAN OVERMEIRE.
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