Edmondus Pieters

Geboren op 23-03-1925 te Zele

Overleden op 28-04-2006 te Dendermonde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Je was zo kranig,

geen klacht kwam uit je mond,

je tranen heb je bedwongen als dusdanig,
je pijnen met een glimlach afgerond...

Soms lijkt het leven droefenis en pijn

alsof je duizend dingen plotseling bedreigen.
Soms is 't alsof je armen vieugels zijn.

En je in de blauwe hemel op kunt stijgen.
(Toon Hermans)

Dierbaar aandenken aan
de heer

Edmondus PIETERS

Weduwnaar van mevrouw Cecylja STAWIKOWSKA
Echtgenoot van mevrouw Elisa GOOSSENS

Geboren te Zele op 23 maart 1925 en onverwacht
overleden te Dendermonde op 28 april 2006,
begeleid door het gebed van de kerk.

Lid van KBG Zele.

Mon, pa, pépé

Je bent plots van ons weggegaan,
zZo onverwachts.

We hebben een krop in de keel
want we konden nog zoveel samen doen.
Je eenvoud, je rechtvaardigheid.

Je geluk in je eigen wereld.

Zo leefde je, zo was je,
zo hielden we van je.

Je was geen prater, dat hoefde niet.
Je blik zei al genoeg.

Je was een genieter, je hield van kaarten,
optreden, petanque en vooral goed eten.
Je was een mens, een groot mens,
we zullen je missen.

Je echtgenote Lisa.
Je kinderen.
Je kleinkinderen.

De familie dankt u
voor uw blijken van medeleven.

Bagraf. Van Cleemput
Zela Tel 052/45.13.45









