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Wie in mij gelooft, sterft niet voor eeuwig
[k ben verrezen en blijf met U..

..I..
Wees in deze H. Eucharistieviering

indachtig de ziel van
DE HEER

Edmond PIETERS

echtgenoot van Mevrouw

Irma COPPENS

geboren te Ecklo op 28 juli 1909 en er godvruchtig
overleden op 28 augustus 1972.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken.

Ma deze verlofdagen, wanneer iedercen druk aan het
werk is gegaan, is ons vader voor eeuwig ten ruste ge-
gaan. Hij is niet meer. Zijn heengaan werd voor ons
een diepe pijn, want scheiden doet lijden, afscheid brengt
leed, lang kan het duren eer jij 't vergeet, zingt het
lied.

leder keer dat wij aan vader zullen denken, zullen wij
God danken om al het goede dat hij onder ons heelt ge-
daan. Zijn hele leven staat geschreven in zijn handen,
want hij heeft hard gewerkt, gedreven door de licfde
voor zijn gezin, want hij had cok een groot en goed hart.
Gedienstig voor ieder die hem nodig kon hebben, maak-
te hem tot een geliefde man voor vrienden en geburen.
Grang onder de mensen, hield hij van het leven en van
cen schone brok natuur. God had een plaats in zijn le-
ven en zijn geloof in Hem, maakte hem geduldig en
moedig in het dragen van zijn ziekzijn,

Dierbare echtgenote, ecen schone en trouwe liefde
heeft ons leven verbonden. Lief en lecd hebben wij altijd
gedeeld. Dank u voor alles. Mocht ge nog van een rusti-
ge levensdag genieten met in uw hart het troostend

WaWw. Indexen.pe

beeld van hem die ons ontvallen is.

Beste kinderen en kleinkinderen, met hart en ziel
heb ik van u gehouden, gij waart alles voor mij. Dank
u om zoveel wederliefde. Mocht het u verder goed gaan.
ik blijf u helpen en bijstaan, reken erop.

Waarde familieleden, vrienden en geburen, uw vriend-
schap en hulp bracht steeds wat zon in mijn leven en
was mij altijd een grote steun en zoete troost. Veel,
veel dank en tot weerziens.

H. Jozef, patroon van onze parochic, bid veor hem.

MNadiensi in dezelfde kerk 11 september te 19.30 u.

Mw Edmond Pieters-Coppens,

Hr en Mw Willy Temmerman-Pieters en
kinderen,

Hr en Mw Eric De Geeter-Pieters en zoon,
Hr en Mw Marijn Leloup-Pieters,

De families Pieters, Coppens,
De Mil en Roets

genken U wvan harte om
uw gebeden en blijken van
deelneming in hun rouw.

drukk. voet - eeklo

begrafenissen ). van autreve



