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Welzalig is de sterveling

Die nooit op kwade wegen ging,

Maar die zijn leven dag en nacht

Gods Wet bewaard heeft en betracht. G.G.

+ BID VOOR DE ZIELERUST VAN
Mevrouw

ELISA PIETERS

Weduwe van de hesr

ARTHUR VAN DE WIELE

Geboren te Wichelen, op 24 april 1880
en aldaar zacht in de Heer ontslapen, op 20
september 1968, gesterkt door de H. Bacra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen
nin Articulo Mortis»,

Wij mogen in volle waarheid op de dier-
bare overledene de woorden van de H. Sehrift
tospassen : «Zij was door God en de mensen
bemind en haar aandenken blijft in zegen»,

Van af hare jeugd heeft zij de weg der ge-
rechtigheid bewandeld : in eenvoud en in
volle oprechtheid heeft zij elke plicht vervuld.
Zij was een stichtend voorbeeld voor hare
omgeving ; zij maakte zich bemind door haar
goedheid en liefdevolle omgang. Als voor-
beeldige echtgenote en kristelijke moader
was zij een toonbeeld vanslle huiselijke
deugden. .

De deur des Hemels staat open voor hen
die gedurende hun leven hun hoop op Maria
hebben gesteld. Ons kristelijk geloof geeft
vertroosting en vrede ; wij moeten haar niet
bewenen want haar heengaan is een over-
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gang uit het tijdelijke miserieleven naar de
eeuwige gelukzaligheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik
dank u, en vooral u mijn dochter, om de lief-
devolle genegenheid en zorgen waarmee gij
mij omringd hebt ; gedenkt uw wvader en
moeder in menigvuldig gebed.

_I_

De families PIETERS,
VAN DE WIELE,
WALGRAEF,
DE MAESSCHALCE,

DANKEN U van harte voor uw blij-
ken wvan genegenheid en kristelijke
deelneming hen betoond in hun diepe
TOUW.

Drukk., De Nil, Wichelen




