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En God zal alle tranen van hun ogen
afwissen en de dood zal niet meer zijn. . .
” Zie ik maak alles nieuw " zegt de Heer.

1.

Dankbare Herinnering aan
DE HEER

ROGER PERSYN
echtgencct Yan mevrouw
Maria Van De Wille
Geboren te Uitbergen op 1 oktober 1930 en
godvruchtiz overleden te Gent in het Alge-
meen Ziekenhuis De Bijloke op 8 december
1991. Gesterkt met de H. Sacramenten der

zieken. Lid van de Kristelijke bond der
gepensioneerden.

God, tranen en droefheid,

rouw om de dood vervullen ons leven.

Wij hoopten op leven, maar er kwam de
dood na zoveel lijden en smart.

Toch geloven wij dat Gij alles nieuw kunt
maken, en dat Gij Roger kunt herscheppen
in een nieuwe wereld waar geen lijden
meer is.

Aan uw belofte houden wij ons vast, aan uw
barmbartigheid vertrouwen wij ons toe.
Zo zorgzaam en vol ijver heeft Roger met

wiww, indeken be

zijn goede vrouw gewerkt, en dan kwam
het bittere lijden hun weg doorkruisen.
Samen zijn zij die harde weg gegaan: moe-
dig in lief en leed.

Het gelovig gebed was hun een sterke steun
Daarom geloven wij dat niets vergeefs is
geweest maar dat God die ons nabij wil zijn,
aanwezig blijfft in de moed en levensdurf
van zijn goede vrouw, en dat hij als een
richtsnoer zal zijn op de weg die voor ons
ligt.

Maria, moeder van de schone liefde,

bid voor ons.

De families Persyn, Van De Wille,
Van Hende en Van Royen danken U voor
de blijken van deelneming.

druk. Erik D'hooge-Verbeken
Rouwcentrum Dhooghe Schriekstr. 6 Kalken



