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Die onderdom is cen erckroon, als hij op de weg
der rechtvaardigheid gevonden wordt.

(Spr. XVI1,31)

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer
CYRIEL, EMIEL NAESSENS

echtgenoot van Mevrouw

STEPHAMIE VAN DER BMEKEN

geboren te Olseae op 3 October 1876 en godvruch-
tig overleden te Gentbruge op 2 September 1055,
gesterke door de laawste H. H. Sacramenten.

Leven is weven, ¢n sterven s bij God zijn stuk
ingeyen.

De duurbare overledene mag met een gerust
gemoed zijn levenstaak in Gods handen neerleggen;
heel zijn loven heefe hij in disnst gesteld van zijn
echigenote en van zijn mlrijk buisgezin en geen
I ofFer viel hem te =waar voor hun aller geluk.

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

De Familien NAESSENS, VAN DER BEKEN. VERMEERSCH en

Deoor de eenvoud van zijn amq:n% en door zijn
hartelyk heid was hij door allen die
oprecht geacht.

Duurbare echigenote, samen hebben we veel
schoons  beleefld, hard gewerke en ook wves|
geschreid. Het split me dat ik door mijn beengaan
U die solk e moet nandoen. Heb dank wvoor de
liefdevelle zorgen waarmede gij mij gedurende
mijn Jange ziekte hebe bijgestaan.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterklela-
kind, gii waart de vreugde en de kroon van mijn
Jeven. Onze liefde reikt over her graf en God zal
U lonen voor wat g} voor mij waart en deadt.

De Heer geve hem de vrede.

em naderden

danken U van harte voor de blijken van innige
deelneming hun betuigd in de rouw die hen trefi,

Mevrouw Cyriel NABESSENS-VAN DER BEKEN,
MEGANCK,

Begralenissienst A, Meire - Tel. 23.44.00




