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Heer, in het lichaam heb ik wreede smarten ge-
leden ; maar in de ziel heb ik ze mit liefde tot U
gewillig onderstaan. H. Mach, VI 30.
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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Pieter Eduard NAUWELAERTS

weduwnagar van

Constantia Vermosen
echtgenoot van ;

Louisa Saenen

LID VAN DEN BOND VAN ’T H. HART,
VOORZITTER VAN DE BOERENGILDE,
geboren te Berlaar, den 30 November 1860 en
godvruchiig overleden te Berlaar St. Rumoldug,
den 26 Jaumari 1942.

Yoorzien van de laniste troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.
¢

Heden leeft de mensch en morgen is hij niet meer
Waakt, want gij weet noch dag noch uur.

Beminde Kchigenoote, God roept mij tot Hem,
weest daarom niet bedroefd, want weldra zien we
elkander weder... en gij lielste Kinderen en Klein-
kinderen, bemint slkander zooals ik u allen heb be-
mind. Draagt nuuw vorgen over aan Moeder, opdat
het hare rmarten en pijnen leenige, zooals ik mij
door nw lieflijke zorgen gesteund en getroost voelde
in mijn liiden... dank en... tot weergiens in den
hemel. Bidl voor mij ik bid voor n.

Genadige Jerus, geef hom de eenwige rust. 73.7 q.







