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Woor mij is God een tochtgenoot,
want als iemand moeilijkheden heeft,

is God altijd bij hem,
Fiaitsl

Kristof NEERINCKX
() 1 juni 1977 — () 8 februari 1993

Uitvaart van Kristof Neerinckx
Sint-Martinuskerk, Erpe
13 februari 1993

Kristof,

Je gaf om alles waarin jij leven zag:
tamilie, vrienden, school.

We hebben je leren kennen,

Je had een eigen mening en je kon die uiten
op je eigen manier

Dat bewonderden we zo in jou.

Je was intelligent.
Ja had zin voor humor
en dat bewondarden wa,

Graag samenwerken, zin voor vrede
en samenhorigheid,

trouw aan j@ beloftan,

je ideedn creatied uitwerken,

o was @

en dat hebben wij ook ervaren.

Als ledereen nu zo eens was,
dan zouden er geen onoverkomalijke
problemen ontstaan.

Er zou minder geleden worden
en mensen zouden beter cversankomen,
daar droomde Jij toch van..,

e ouders, je familie
jo klasgenoben,
je opvoaders-lesgevers



Tekeningen: Kristoi
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