Marcel Neerinckx

Geboren op 11-03-1948 te Mere

Overleden op 15-06-1986 te Gent
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Ii}n ﬂ[imlach en ziin zorgen 2zijn voorbij,
Zijn lieve aandacht voor de daagse cdingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers
gingen,
en alles wat hij was voor u en mij.
A. Van Wilderode

T

DIT WEZE U EEN VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MARCEL NEERINCKX

Echtgencot van mevrouw
MONIQUE D'HAESELEER

Geboren te Mere op 11 maart 1948 en god-
vruchtig overleden in het Akademisch
Ziegkenhuis te Gent op 15 juni 1986.

Gesterki door het Sacrament der Zieken

Zacht en stil is deze dierbare van ons heen-
gegaan. Met stille eerbied gedenken wij zijn
al te korte aardse levensloop, zijn moedig
gedragen ziekie en zijn kristelilke overgave
zonder ooit te klagen. Wie Marcel van dicht-
bij gekend heeft zal van hem de gedachte-
nis bewaren aan een goed mens, een aan-
gename vriend, een toegewijde vader cie
alles gedaan heeft voor het welzijn van zijn
gazin. van wie hij zoveel hield.

en nndbmifnmdl ziekte heeft veel dromen
afgebroken. pijn heeft hi] geleden, maar
verl ervan verzwegen.
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Lieve Monigue en Ann, bedankt voor alles
wal u voor mij gedaan en betekend hebt.
Vaarwel... wees moedig en sterk.., |k help u
vanuit de hesmal.

Beste lamilieleden allemaal, dank u veor uw
liefde en alle genegen zorgen.

Sint Jan van Hemelveerdegem, begeleid gif
Marcel nu naar het Hemels Paradijs.

Monique D'HAESELEER,
Ann NEERINCKX,
en famille
danken om de blijken van deelneming.
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