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Liefdevol aandenken aan mevrouw

Veronique Persoons

echtgenote van Patrick Troncquo
Geboren te Zottegem op 7 september 1959 en thuis overleden op 31 maart 2003.

Wie kan er de toverlichtjes in je ogen vergeten
als jij voor de klas stond, het eindeloos geduld
waarmee je de geheimen van taal en rekenen
ontsluierde, het aanmoedigend bravo als het
eindelijk toch lukte.

Wie kan er het vuur in je ogen vergeten als je
op het podium stond, ons een avond deed
wegdromen uit de realiteit en je ons deed
beseffen dat je jezelf eerst moet wegcijferen
om te begrijpen hoe iemand anders leeft,
denkt en voelt.

Wie kan er de warmte in het hoekje aan je
voordeur vergeten of was het jouw warmte
waar je ons op trakteerde en waar we ons
kwamen in nestelen.

Wie kan er vergeten hoe de vertwijfeling ook
op ons oversloeg toen duidelijk werd dat de
ziekte weer de kop opstak en je beetje bij
beetje aanpakte. Maar nooit liet je toe dat ze
je geest vernielde.

Wie kan er vergeten hoe je op onvoorstelbaar
waardige wijze van elk van ons afscheid nam
en je bleef herhalen dat we niemand mochten
vergeten te bedanken terwijl we eigenlijk jou
moesten bedanken omdat we zo veel van jou
gekregen hebben.

Jij mag nu rusten na al die pijn maar jouw
warmte, vuur, begeestering, liefde en strijd-
lust zuilen we nooit vergeten.

Nooit zal het nog hetzelfde zijn. Nooit zullen
Patrick, Kim, Dries, Roselien en allen die je zo
een warm hart hebt toegedragen je vergeten.

De namis wordl opgedragen
op woensdag 7 mei 2003
in de parochiekerk van Sint-Goriks-Oudenhove.
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