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Van ons is heengegaan naar een leven
van rust en vrede

MEVROUW
Caroline Van Cauteren

weduwe van de heer

Willy Simons

Geboren te Hamme op 11 juli 1935
en overleden te Kapellen in RVT Zonnewende
op 2 januari 2002.

Voor uw vriendschap,
VOoOor uw steun,
voor uw aanwezigheid,
voor uw meeleven
danken U
Myriam, Patrick, Ilse en Inneke.

www indeken be

Moeke,

Afscheid nemen, is niet even “goeiedag” zeggen,
het gaat veel dieper en dat doet pijn. Maar weten
dat ge naar een eeuwig en gelukkig leven gaat
samen met ons vake, verzacht mijn verdriet.

In mijn herinnering zal je voortleven als iemand
die alleen maar kon geven en vergat om af en toe
zelf ook eens te nemen, die ervan kon genieten
om anderen gelukkig te zien maar bang was om
zelf te genieten.

Je was voor mij een héél speciaal voorbeeld. Je
hebt me dingen leren waarderen en begrijpen die
ik nergens anders leren kon.

Je was meer dan een waardevol mens, moeke, je
hebt de hemel 2x verdiend, dus geniet ervan. Het

is je gegund.
Myriam

Bomma,

We zullen je missen, je glimlach, je bezorgdheid,
ook al weten we dat die er altijd zal blijven.

Ook al kunnen we je niet meer zien, we zijn er-
van overtuigd dat je over ons waakt.

Bedankt bomma voor al die fijne jaren die we sa-

men hebben gehad.
Iise, Inneke en Patrick.

Begr. Hofmans Kalmihout Tel. 03 666 77 77




