Eugéne Van Cauteren

Geboren op 17-11-1936 te Berlare
Overleden op 07-08-2002 te Berlare
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De herinnering aan jou
dragen wij mee in ons hart T
- zuchtmoedig, gemoedelijk met iedereen...

Dankbaar aandenken aan
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Echtgenoot van mevrouw Anita Heekhaut

Geboren te Berlare op 17 november 1936
en er in familiekring godvruchtig overleden
op 7 augustus 2002,
gesterkt door de H. Sacramenten.

“De handen gevouwen,

de ogen dicht,

met zoveel kracht,

je leven ten einde toe gedragen...”

Thuis, omringd door wie je lief had, ben je zachtjes
van ons heengegaan, na een jaar

van ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte.
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Wij missen je...

Jij met je hart van goud,

streng, maar fier over je zes kinderen

en acht kleinkinderen...

jij hield van je familie en alles wat er te vieren was,
Ji) levensgenieter, dankzij je muziek met je accor-
deon, trompet... bracht je mensen tot vreugde en
plezier,

11 optimist, fluitend door het leven,

Jij hield van de mensen, je sprak met iedereen,

Jij hield van je tuin en de goede vruchten die eruit
voortkwamen.

Dank Va, pit, voor alles, wat je voor ons bent
geweest, voor je werkkracht, voor je voorbeeld van
vreugde om ‘t kleine dagelijkse geluk en je geloof in
ons allen.

Lieve Anita en kinderen,

dank voor je goede zorgen,

vooral bij het ziekbed,

dank dat ik thuis mocht zijn tot het einde.
Draag zorg voor elkaar.

De familie dankt u oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en uw blijken van deelneming.
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