Helena VVan Cauteren

Geboren op 18-03-1918 te Berlare
Overleden op 25-02-2002 te Zele
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Dankbaar aandenken aan

Mevrouw
Helena Van Cauteren

Weduwe van de heer Gustaaf Leys

Geboren te Berlare op 18 maart 1918
en godvruchtig overleden in het
A Z. Sint-Blasius, campus Zele,
op 25 februari 2002,
gesterkt door de H. Sacramenten.

De families Van Cauteren, Leys, Malin en
Verhaegen danken u voor uw gevoelens
van medeleven.

WNW, Indexen.be

Zacht en stil heeft moeder haar ogen ge-
sloten voor deze aarde, om te ontwaken in
de armen van God.

Wij hadden haar graag nog langer bij ons
gehouden, maar de dood heeft haar werk
verricht.

Moedig heeft z1) geleefd en gelaten haar lot
aanvaard. Pijnlijk is het verlies van deze
dic wij zo bemind hebben, doch het be-
trouwen op de ceuwige zaligheid zal ons
troost verschaffen.

Z1] stierf zoals zij geleefd heeft, als een
doorbrave vrouw van het oude geloof.

Heb dank, goede moeder, voor alles wat je
voor ons gedaan hebt. Voor het voorbeeld
dat je ons gegeven hebt.

De Hemelse Vader, in Zijn barmhartigheid,
zal er je zeker voor belonen en je de eeuwi-
ge rust schenken,
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