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Gedenk in uw gelovig gebed
MEJUFFROUW

JOSIANE VAN CAUTEREN

dochter van de heer en mevrouw
Edward en Lysette JOOS

Geboren te Temse op 11 maart 1965
en godvruchtig overleden in het Middelheim-
ziekenhuls te Antwerpen op 17 augustus 1978,

Voorzien van de H. Sacramenten der Zieken.

In de wintertijd schijnt de gehele natuur te
slapen, een doodse stilte hangt ever haar,
nergens Is er leven te bespeuren. Maar zodra
de winter wvoorbij spoedt, komt er leven in
alle bomen en planten. De klgine knoppen
zeggen ons dat de vruchtbaarheid zijn werk
doet. Bij het komem van de Ilente spreekt
dat leven duidelijke taal : «MNog een beetje
geduld en ge zult me weer zien»

Opeens dan is er volop leven en dat ver-
wekt weer ander. Alles springt open en ook
de bloemen, die eerst een kleine knop waren,
verspreiden hun geur en kleur tot vreugde
van de mens.

Soms is die mens wreed, hij trekt de bloem
af, gooit ze weg en gedaan is het met die
schoonheid. Maar gelukkig zijn er nog andere
mensenhanden. Met vlijt en zorg snijden zij
de mooiste af en zette haar te bloeien als
een feestelijk festljn.

Josiana was ook een van die mooiste. Haar
lentetijd was juist begonnen en 20 even was
zij opengegaan om met haar geur en kieur
de Schepper te dienen en de mens te zeg-
gan: «Zie, ik kom wuit de Hand wan de
chepper en ben mooli en lief, omdat de
Schepper liefde is en met vreugde bloel Ik
voor Hems.

En wat was het antwoord van God?

~Josiana, schone bloem. ik heb je reeds nu
al nodig, ik pluk je af en zet je te bloeien
in Mijn Huls, dan zal door jo leven daar
de wreugde groter worden.»

Lieve pa, ma, zusjes en familie, Eddy, werd
13 jmar geleden =afgeplukt door de Schepper
en bloeit als een schone bloem in God's
Huis, ik ben mnu bij hem en samen brengen
wi] grotere wvreugde in de hemel, maar zeker
pok in het hart wvan jullie allemaal!

Bedankt dat ge mij hebt gezaaid en tot bloei
gebracht, want mijn schoonheid heeft de
Schepper behaagd.
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Voor uw gebed en medeleven,
danken U oprecht
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