Maria Van Cauteren

Geboren op 16-12-1920 te Hamme
Overleden op 08-01-2004 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aandenkean aan

MEVROUW

Maria VAN CAUTEREN

Geboren te Hamme op 16 december 1920
en overleden in het RVT. “Molenkouter”
te Wichelen op 8 januari 2004,

Lid van sp.a.
Bestuursiid van Rust na Arbeid,

De families
VAN CAUTEREN, STROBEE,
YZEWYN en DE BOCK
danken u voor uw aanwezigheid en uw gebed.

WL INDEKEN . DE

Als ik ga, moet je niet huilen,

warnl echl weg ben ik eigenlik niet,
Mijn lichaam is duizend dingen,
heb dus niet zoveel verdniet.

Ik ben de wind

Ik ben de regen

Ik ben de zon,

het jonge gras.

Ik ben de snesuw

en and're kleing dingen.

Ik ben weer degene die ik was.

En als je wakker wordt,

kijk dan naar de bomen en de blauwe lucht.
Kiik naar de vlinders en de bloemen,

kijk naar de vogels in hun viucht.

Vilant al die kleine dingen ben ik,

sinds ik mijn lichazaim achteriet,

Die duizend kleine dingen zijn mijn laven,
Cus zie &,

echt weg ben ik niet ...
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