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Vroom aandenken aan Mevrouw

ROMANIE VAN CAUTEREN

Weduwe van de Heer
ALOYSIUS VAN MALDEREN
geboren te Berlare op 11 juli 1892 en
overleden te Dendermonde op 5 juli

1981
Gesterkt met de HH.-Sakramenten.

Na een leven van liefde ging Romanie
van ons heen ... Deze woorden beschrij-
ven kort en bondig het mooie leven
van deze goede moeder.

Werkelijk na een voorbeeldig en schoon
leven, vol goedheid en toewijding riep
de Heer deze goede vrouw tot Zich.
Bescheiden en nederig heeft onze dier-
bare in haar leven niet getracht naar
roem of lof, maar in alle eerlijkheid
heeft ze gezorgd en geleefd voor haar
gezin.

Tevreden met wat het leven meehracht
aan zorgen en werken, heeft ze plichts-
bewust steeds haar taak volbracht.
Zolang haar gezondheid het toeliet wil-
de ze haar beste krachten schenken en
deed zij zelf het huishouden.

Ze was zo fier dat haar huisje steeds
zo proper lag.

Wij danken de Heer voor al de zorgen
waarmee zij ons omgeven heeft, en voor
de genegenheid die zij heeft toegedra.

Jen aan die met haar samen leaflen.
W, in n.be

Van sommige mensen is hun dood even
onopvallend als hun leven, en even een-
voudig.

Gelukkig zijn ze omdat ze in vele kleine
dingen, hun leven lang, groot en trouw
geweest zijn. Men zou hen zelfs een
beetje benijden als men ziet hoe ge-
rust ze de dood ingaan.

Moge het goede dat zij deed niet ver-
loren gaan, maar ten goede komen aan
ons allen Moge zij door haar werk-
kracht, haar bekommernis, door heel
haar leven tot ons blijven spreken, en
voort-leven in ons hart en in ons mid-
den.

Wij bidden dat wij die haar zo dichtbij
hebben gekend, nu omwille van haar
dood, dieper met elkaar mogen ver-
bonden zijn, tot wij met haar voor al-
tijd weer samenzijn bij God.

Dierbare kinderen, gij weet hoe zeer
ik U beminde. |k dank u om uw lisfde-
volle bekommernis en uw ware ge-
negenheid. |k vraag U, blijf nu zo in
liefde met elkaar samenleven, alsof ik
nog in uw midden was.

Nogmaals dank ik u, en zeg u geen
vaarwel, mijn dierbaren, maar een "tot
weerzien' bij de Vader.

De families VAN CAUTEREN, VAN
MALDEREN, FRUYTHOF, VAN DURME;
danken U oprecht wvoor uw blijken
van deelneming in hun rouw.




