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Mijn kinderen, ik heb u al

wa! 'k geven kon, gegeven

rné]n werkzaamheid bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven. (G.G.)

VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

SUZANNE VAN CAUTEREN

echtgenote van de Heer
GILBERT DE WAEL

geboren te Berlare op 1 september 1936
en godvruchtig overleden te Zele
op 2 maart 1990. :
Voorbereid met de H.-Sakramenten.

Lid van Ziekenzorg.

Terwijl de natuur de lentebloesem aankondigt
en alles spreekt van groei en bloei, doet het ons
pijn moeder van ons te zien haan%aan. weg van
haar goede echtgenoot, weg van haar kinderen
en kleinkinderen.

Dit verlies is hard en menselijk zo moeilijk te
verwerken. Maar wat ze nooit verliezen is de
heerlijke herinnering rond een moeder, die
niets anders kende dan haar huiselijke zorg,
haar onophoudende liefde voor haar groot ge-
zin.

Moeder, die goedheid was en opgewekt

en naar ons toe je vreugde uitstraalde

en in je vriendschap vrienden haalde,
je bent voorbij, maar blijft in ons gesprek.

www.indeken.be

We zijn, alsof het uurwerk anders tikt,
in spreken en stilzwijgen immer bezig
met jou en duurzaam dicht aanwezig.
Elk ander mens is maar een ogenblik.

Moeder, dank u voor de gave van uzelf
met hart en handen zomaar gegeven,
uw doen en laten in gebed verweven
geen uren en geen tijd geteld.

Dierbare echigenoot en kinderen, wees ge-

troost door de troost die ge moeder hebt ge-
bracht. De vele stappen naar haar lijdensbed
toe waren de ontelbare tekens van uw liefde.
Blijf thans naar haar toe gaan met uw gebed.

Maria, naar Lourdes ging zij U bezoeken;
kom naar haar toe en breng haar bij uw Heer
voor altijd bij Hem geborgen.

De families VAN CAUTEREN, DE WAEL,
ARBIJN, LOWIE, DE GEYTER en DE WIT:

danken U voor de blilkken van deelneming in
hun rouw en voor het gebed.

begrafenissen poppe-van gijseghem, berlare
drukkerij van uytvanck, berlare









