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Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Yvonne Van Cauteren

Weduwe van de heer Charel Cobbaut

Geboren te Berlare op 11 september 1926

en overleden in de palliatieve eenheid
“De Haven™ van het A.7Z. Sint-Blasius,
campus Zele op 8 januari 2014,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Lid van de Bond van gepensioneerden

De families Van Cauteren, Cobbaut,
Baevens en Van Hoebeeck danken u
voor uw gevoelens van medeleven.
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Je was een lieve moedige vrouw,

een harde werker:

Je stond kiaar met raad en daad voor federeen.
Je hebt ons mooie voorbeelden

en wijsheid meegegeven.

Je was jong van geest, begripvol,

oprecht en eerlijk.

Zoals ons moe, mit is er maar 1.

Je hebt voor ons gezorgd, gestreden en gebeden.
Je voelde mee met onze pijn,

en lachie mee mel onze vreugde.

Langzaam ben je van ons weggegleden,

elke dag een beetje meer.

Je wist dat je ons moest verlaten.

Heel zacht en stil heefi ze nu haar ogen

voor deze wereld gesloten.

Nu is er een lege plek,

en een groot gemis.

Een fijne herinnering is al wat er nu nog is!

We zullen je missen in kleine eenvoudige dingen.
We dragen je voor eeuwig en altijd in ons hart.
Lieve moe, mit, dank voor uw manier van leven.
Wij vergeten je nooii!

Slaap zacht.

Je hebt het verdiend,

en droom voor eeuwig opgelucht.









