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TER DIERBARE GEDACHTENIS

aan

EMIEL SINNAEVE

weduwnaar van Vrouw

LOUISE MESEURE

geboren te Westroozebeke den 4 Juni 1858, en
godvruchtig in den Heer onislapen te Loppem
den 10 April 1934.
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En ze getuigden van hem « hij is goed ».
Joh,7-12.
Zijn naam en zijn aandenken blijven ons lief,
1saias, 26 8,

Rechtschapen en goed van aard, zacht en opge-
ruimd van Karakter zoo wist EmieL allen te winnen
en hem onmishaar te maken : zoodat zijn heen-
gaan een niet te vervullen leemte nalaat...

Gedurende zijn vele dagen ziekte stichte hij
door verduldigheid... in ziine laatste stonden was
hij nog bezorgd om anderen...

Hij was vol eerbied voor de priesters en het was
hem een genoegen den Heer aan het altaar in het
h. Misolfer te mogen dienen... nu zal de Heer hem
loonen voor zijn vele diensten.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, vader ver-
laat u maar blijft toch nog aan u denken van uit
den hemel, vergeet mij niet in uwe gebeden... gij
vooral mijn twee geliefde dochters die ik den Heer
heb gegeven om Ham te dienen in het klooster,
denk aan mij in het heiligen uwer dagen.

Beminde vrienden uit het gesticht, nog zal ik u
gedenken en over u een bewaarengel zijn... doe gij
nog soms een gebed voor mij...

~ H. Hart van Jesus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)






