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Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.
T
BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

SIDONIE SLEEUWAGEN

Echtgenote van Miinheer

Martinus Van Der Srikt

geboren te Viekkem den 16 September 1879 en
aldaar overladen den 14 Februari 1949,
Vearstarkt door de laatste H. H. Sacramenten.
Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Gerust mog men  sterven wanneer men deugd-
zaam geleeld healt ; alsdan is de dood het einde
van vele ellenden en het begin der gelukkige
seuwigheld.

Zij heeft de lasten van waal tegenspoed en van
een langdurige ziekte met standvastigen moad on-
derstaan en in algehele onderwerping gan den H,
Wil van God. Ztf verwachtte den dood met de
waste hoop van een goed geweten en een Kinderlijk
betrouwen op de gmdhnlg van ons aller Vadar in
den Hemel

O Maria, gif waart mijn sterkte in mijn zwakheid,
mijn troost in mijn droefheid, mijn toavlucht in min
ellende, thans zijt gij de hoop mijner zaligheid.

Beminde echrgenoot, kinderen en kleinkinderen,
hebt dank voor de gosde zorgen met deswelks gy
mif steeds hebt omringd en is hat schelden immer
piinlijk, toch moet gif u troosten. Eens ztin wi
weer verenigd in den schonen Hemel Wees: my
intussen indachtig in uw gebsden.

H. Hart van Maria wees mijn heil.
H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U.

Mere, drukk. Sterck & Coppens.

DE FAMILIEN
SLEEUWAGEN en VAN DER SNIKT,

DANKEN U VOOR DE GEBEDEN EN BLIJKEN VAN

DEELNEMING IN ROUW,




